
 

 

 

 

 

  

 

KINDERNEVENDIENST ONLINE ZONDAG 9 AUGUSTUS 

 

THEMA: DANIEL IN DE LEEUWENKUIL 

 

Beste jongens en meisjes, 

Genieten jullie van jullie vakantie? Het is in ieder geval prachtig weer, 

dus dat zit vast goed! Vandaag is het weer zondag, en deze hele 

periode gaat het zoals jullie inmiddels weten over Daniel. Dit keer 

een heel bekend verhaal van Daniel, misschien de allerbekendste en 

allerspannendste voor jullie: Daniel in de leeuwenkuil! 

Je hebt het verhaal misschien al heel vaak gehoord, en toch….. Met 

verhalen en de bijbehorende verwerkingen zie, lees of hoor je soms 

net weer andere dingen die je eerst nog niet wist.  

We gaan nu lekker aan de slag! Tot slot nog een vraagje aan jullie: 

omdat we jullie nu al zolang niet in het echt kunnen zien, zou ik het 

zo leuk vinden als jij of je vader of moeder eens wat foto´s zou willen 

mailen van het moment dat je bezig bent met deze 

kindernevendienst. Deze foto´s zullen dan in de komende weken via 

de beamer in de kerkdienst getoond worden. Hoe leuk is dat? 

De foto´s kunnen gestuurd worden naar b.koesveld@t-mobilethuis.nl 

Groeten van juf Erika 
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Waar in de Bijbel kun je het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil 

lezen? 

In het Bijbelboek Daniel, hoofdstuk 6: 2-29. Lees het maar eens, of 

vraag aan je vader of moeder of dit verhaal vandaag na het eten eens 

uit de Bijbel gelezen kan worden. 

 

Natuurlijk is er ook een mooi filmpje waarin het verhaal verteld 

wordt. Kijk je mee? 

https://youtu.be/6ycynrHCPvc 

 

Er is ook nog een mooi lied over Daniel, jullie kennen het vast wel! 

Zing maar mee! 

https://youtu.be/9_So42MW73M 

 

Kijk je vandaag ook weer mee naar de Henkie show? Ook daar zal het 

gaan over Daniel in de leeuwenkuil. 

 

    https://www.dehenkieshow.nl/ 

 

En dan gaan we nu naar de verwerkingen bij dit verhaal: 
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KLEURPLAAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LEGPUZZEL/KLEURPLAAT 

Kleur deze plaat eerst mooi in, knip de stukjes daarna netjes uit (als je 

dat lastig vindt kan papa of mama vast even helpen), en maak de 

puzzel! 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIJKDOOS 

Heb je een oude schoenendoos thuis liggen, maak er dan een 

kijkdoos van met deze figuurtjes! 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de BOVENBOUW  een Bijbelkaart! Lees het maar eens en kijk of 

je de vragen kunt  beantwoorden zonder eerst naar de antwoorden 

te kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GROEP 7&8 

 

WOORDWEB 

 

Maak na het lezen en kijken naar het verhaal eens een creatief 

woordweb met in het midden het woord DANIEL. Daaromheen schrijf 

je zoveel mogelijk woorden waarmee je Daniel in dit verhaal zou 

kunnen beschrijven. Een voorbeeld is het woord MOEDIG. Maar zo 

kun je er een heleboel bedenken! Maak er een mooie foto van en 

stuur ´m naar me op: b.koesveld@t-mobilethuis.nl     

Ik zorg er dan voor dat je woordweb binnenkort wordt getoond op de 

beamer tijdens de kerkdienst! Hoe leuk is dat? 

 

BIDDEN 

 

Kun je je voorstellen dat Daniel in de leeuwenkuil veel tot God heeft 

gebeden om redding? Wat kunnen er in ons eigen leven ook veel 

dingen zijn om voor te bidden. Voor andere mensen: zieken, mensen 

die hun man of vrouw, vader of moeder hebben verloren, mensen 

die altijd zorgen hebben…. Voor mensen die om hun geloof worden 

vervolgd. Maar ook voor ontwikkelingslanden. Juist nu ook in deze 

rare coronatijd hebben de mensen in de ontwikkelingslanden het 

extra moeilijk. Minder inkomen omdat er minder gewerkt kan 

worden, slechtere hygiënische omstandigheden….. Maar natuurlijk 

mogen we ook voor onszelf bidden. Ook wij hebben soms verdriet, 

zorgen, maar we mogen Hem ook DANKEN voor fijne dingen! 

Normaal bidden we met elkaar in gr 7 en 8 veel voor dit soort dingen. 

Ik wil jullie vragen om dit vooral te blijven doen, ook nu we het niet 

samen kunnen doen! Er is een God die hoort, ook als je alleen bidt! 
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MUSKATHLON VOOR COMPASSION. DOEN JULLIE MEE? 

Kennen jullie Compassion? Compassion is een organisatie die zich 

inzet voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. O.a. door het 

werven van een sponsor voor de sponsorkinderen. Compassion 

organiseert een sponsorloop op 29 augustus. En jullie kunnen 

allemaal meedoen! Hoe? Daar lees je alles over in onderstaande link. 

Als je meedoet, maak dan even een paar mooie foto´s die we kunnen 

delen op de beamer tijdens een kerkdienst. Je kunt ze sturen naar: 

b.koesveld@t-mobilethuis.nl     

 

Ik hoop en vertrouw op jullie inzet!! 

 

https://www.compassion.nl/doe-mee/kom-in-actie/doe-een-muskathlon/muskathlonathome/ 
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